
Voorbeden 2 juni 2019 
 
Celebrant: Omdat Jezus opgevaren is ten hemel, omdat Hij in staat is mee te voelen met onze 
zwakheid, kunnen wij ons in Hem vol vertrouwen wenden tot de Vader en bidden : 
 
- voor de Paus en de bisschoppen, dat de Geest over hen mag komen, zodat zij met energie, durf en 
vertrouwen in de toekomst werken aan de uitbouw van de Kerk: 
 
- voor de leiders der volkeren, dat het hun eerste zorg mag zijn de rechtvaardigheid te dienen en het 
bestaan van hun onderdanen te helpen 
opbloeien: 
 
- voor  ons hier samen in de Friezenkerk, dat het geloof eens met de Heer verheerlijkt te zijn, ons vrij 
maakt voor een zorgzame en rechtvaardige inzet voor de wereld: 
 
- voor de zieken, voor de stervenden, voor hen die angstig zijn, voor hen die geconfronteerd worden 
met moeilijkheden   dat allen die delen in het lijden van de Heer ook mogen delen in zijn 
verheerlijking: 
 
- Wij bidden voor de overledenen die in onze kerk zijn aanbevolen, vandaag in het bijzonder voor 
Harry Hanraets en familie, als jaardienst, voor Frans Kuhnen, die donderdag j.l. in Wychen is 
overleden en voor de overleden familie Claessens , voor hen dragen wij deze H. Mis op. 
 
Celebrant: Heer onze God, in Jezus Christus hebben wij vrije toegang tot voor de troon van Uw 
genade. Laat ons Uw goedheid zien en, op voorspraak van Maria Onze Moeder eenmaal delen in de 
heerlijkheid van Hem die ons is voorgegaan om bij U te leven tot in eeuwigheid. Amen 
 
 


