Voorbeden 2% Zondag B

Priester:
Tot onze Vader die in de Hemel is, die ons altijd barmhartigheid betoont, bidden wij.

Lector:

Heer, schenk uw Geest aan alle doopleerlingen,

dat wij onze oren open houden voor Gods roepstem,

dat we mogen verstaan dat ons lichaam de tempel is van zijn Geest.
Laat ons zingend bidden:

A: Luister Heer, ontferm U over ons.

Lector:

Heer, schenk uw Geest van wijsheid en moed

aan regeringsleiders en ministers overal in de wereld.

En in het bijzonder vandaag voor onze politici in Nederland.
Dat zij zich inzetten voor recht en gerechtigheid,

en dienstbaar zijn voor het welzijn van allen.

Laat ons zingend bidden:

A: Luister Heer, ontferm U over ons.

Lector:

Heer, schenk uw Geest van volharding en trouw

aan onze geloofsgemeenschappen en aan de grote wereldkerk,

Dat de Kerk zichtbaar teken mag zijn van Gods liefde voor zijn Schepping.

Laat ons zingend bidden:

A: Luister Heer, ontferm U over ons.

Lector:
Voor onze zieken, en de velen die lijden in deze pandemie, in het bijzonder voor de
zus en zwager van P. Gockel.
En voor allen die om ons gebed hebben gevraagd, bidden we.
We bidden ook voor onze dierbare overledenen,
en voor onze persoonlijke intenties.
(stilte)
Laat ons zingend bidden:

A: Luister Heer, ontferm U over ons.

Priester:

God van Jezus Christus, uw vrede en liefde, Uw brood kunnen wij worden voor elkaar. De aarde kan uw hemel
zijn als we meewerken met wat we bidden: "Geheiligd zij uw naam, Uw Rijk kome”, vandaag en tot in
eeuwigheid. Amen.



