
 

Voorbeden 

 

Voor alle gedoopten: 

dat zij de herinnering aan hun doopsel levend houden 

en in de kracht van Gods Geest 

hun taak in Kerk en wereld mogen voortzetten. 

Laat ons bidden… 

 

Voor alle mensen die het geloof van hun doopsel 

niet in vrijheid kunnen beleven. 

Dat onder alle volkeren blijvende vrede en eenheid mag heersen 

en vrijheid van godsdienst. 

Laat ons bidden… 

 

Voor de ouders 

die binnenkort hun kinderen laten dopen; 

dat zij hun kinderen blijven voorgaan op de weg van het geloof. 

Laat ons bidden… 

 

Voor de zieke en lijdende mens: 

dat Gods kracht en menselijke nabijheid  

hun leven dragelijker mag maken. 

Laat ons bidden… 

 

Voor onszelf: 

dat we in ons gebed en in het vieren van de Eucharistie  

rust en kracht mogen vinden. 

Laat ons bidden… 

 

Bidden we voor onze dierbare overledenen,  

dat zij een eeuwigheid lang in Gods vrede mogen wonen. 

Laat ons bidden… 

 

 

 

  


