Voorbeden

1

Voor ons aller wil ons leven te heroverwegen en ons meer op de wil van God te richten,
opdat de Veertigdagentijd vruchtbaar is.

2

Voor de zwervers, de thuislozen, de bedelaars -- hier in de Eeuwige Stad en elders -- dat wij
zelf leren hen meer nabij te zijn en zo te troosten in hun slechte omstandigheden.

3

Voor alle mensen die geen weerstand kunnen bieden aan kwaadspreken en roddelen, opdat
zij begrijpen dat dergelijk spreken niet verbindt maar scheiding bevordert.

4

Voor terugkeer van het geloof in Christus als de Zoon van God in onze noordelijke streken,
opdat geloofsafval een einde neemt.

5

Voor de nieuw benoemde aartspriester van Sint Pieter, Mauro kardinaal Gambetti, onder
wiens verantwoordelijkheid ook de kerkfabriek van de Petrus-basiliek valt en zo ook de
Friezenkerk.



