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Pr. “Wie niet voor Mij is, is tegen Mij”, zegt Jezus. In ons leven wordt steeds weer 
gevraagd keuzes te maken. Vragen wij om trouw in onze keuze voor Hem, ook 
wanneer velen andere wegen gaan: 
 
1. Bidden we voor de Kerk, dat zij iedere dag haar keuze voor Christus en haar trouw 
aan het Evangelie vernieuwt. LAAT  ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
2. Bidden we voor de mensen van deze tijd, die we ook zelf zijn: dat we de afgoden 
van geld, egoisme, over-anderen-willen-heersen, weerstaan; dat we voor God 
kiezen en Hem met heel ons hart weten te beminnen. LAAT ONS BIDDEN EN 
ZINGEN. 
 
3. Bidden we, dat de vele vormen van kannibalisme worden overwonnen met name, 
waar grote vissen kleine vissen opeten, de sterkeren de zwakkeren onder de voet 
lopen. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN. 
 
4. Voor mensen, die geruisloos de kerk verlaten hebben: dat zij nooit ophouden te 
blijven zoeken naar God. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN. 
 
5. Voor de gehuwden, dat zij de weg naar elkaar weten te ontdekken; 
in het bijzonder voor jonge gezinnen:  
dat God hun liefde mag bevestigen  
en hun trouw zegenen met vruchtbaarheid. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
6. Bidden we voor Han Boon bij het jaargetijde van zijn overlijden. LAAT  ONS 
BIDDEN EN ZINGEN 
 
Pr. Heer Jezus, met de apostelen geloven we dat Gij woorden hebt van eeuwig 
leven. Naar wie zouden we anders gaan dan naar U, de Heilige Gods, die ons de 
Vader toont, die leeft in eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
 


