Voorbeden XXIII B

1

Voor de letterlijk blinden, doven en ook doofstommen, dat zij door de nabijheid van God en
ook van ons getroost worden.

2

Voor de figuurlijk blinden en doven, dat zij eigen betrekkelijkheid van standpunt inzien en
ruimhartig tot wijsheid geraken.

3

Voor hen die door bosbranden en overstromingen huis en haard hebben moeten verlaten.
4

Voor de slachtoffers van oorlogsgeweld, in het bijzonder voor die in Afghanistan.

5

Voor het inzicht dat alleen de onderlinge dienstbaarheid de samenleving verbetert.



