Voorbeden jaar XXXI B

celebrant:

Heer onze God, Vader in de hemel,
aan U leggen wij voor de smeekbeden
die juist vandaag ons bewegen.

1

Om stil te worden in ons hart om zo de stem van God te kunnen horen.

2

Voor de bereidheid altijd naar elkaar te luisteren alvorens te spreken.

3

Voor het besef God niet te kunnen beminnen zonder de naasten op gelijke wijze.

4

Voor de Kerk in Nederland en Vlaanderen, dat haar vertrouwen, moed en lef ten deel valt
in het benul deel uit te maken van de wereldwijde Kerk.

5

Voor Paul en Maud de Jong en voor onze persoonlijke intenties én voor de intenties die ons
bereiken via de KRO.

6

Voor het welslagen van de G 20 - top, hier in Rome en dat van de klimaat- top in Glasgow.

celebrant:

God, onze Vader,

dit zijn de gebeden die wij vandaag bijzonder bij U aanbevelen,
Wil die verhoren door Christus, Uw Zoon, onze Heer.



