
Voorbeden  

P. De Heer heeft ons gewaarschuwd: we lopen risico Hem niet te begrijpen, 
en ons van de ander te vervreemden. We vragen U Vader dat U ons in staat 
stelt met vreugde uw Zoon Jezus te ontvangen en samen met Hem zijn grote 
vriendschap te delen.  

Bidden we samen: Vader maak van ons één familie.  

L. Laat ons bidden voor de Kerk geboren uit dat vuur dat Christus met 
Pinksteren heeft gebracht. Haar taak is verkondiging, ook ondanks onbegrip 
en tegenstrijdigheden, ...  

L. Laat ons bidden voor de christenen, opdat zij met hun trouw aan het 
evangelie hun naasten helpen het geloof in Christus te ontdekken en in 
solidariteit en liefde te groeien, ...  

L. Laat ons bidden voor alle families, dat zij in deze huidige moeilijke sociale 
context risico lopen verdeeld te raken, "drie tegen twee, en twee tegen drie", 
...  

L. Laat ons bidden, voor allen die Christus afwijzen, dat de christenen in de 
wereld een teken moge zijn van nieuwe tijden onder de leiding van de 
H.Geest, ...  

L. Laat ons bidden voor onze geloofsgemeenschap. Dat wij de houding van 
"ons elke dag erdoorheen slaan" loslaten en proberen de tekenen des tijds te 
begrijpen, ...  

L. Laat ons bidden voor de overledenen uit onze gemeenschap, met name 
voor de Heer Scheepers die vandaag 5 jaar geleden is overleden en laat ons 
in stilte bidden voor onze eigen intenties....  

P. God onze Vader schenk ons de vreugde om de heilsboodschap van uw 
Zoon Jezus te begrijpen, en de genade van de volharding om het goede te 
blijven doen. Door Christus onze Heer, Amen  

 


