
Voorbeden XXVC  (18 IX 2022) 
1 
Voor het inzicht dat echt heersen alleen dienen kan zijn. 
2 
Voor het gezonde evenwicht aan de wereld te schenken wat de wereld toekomt en aan God 
te geven wat God toekomt. 
3 
Voor de kinderen van het Licht, dat zij leren van de kinderen van de Duisternis. 
4 
Om geld niet te begrijpen als doel maar als middel tot een rechtvaardiger wereld. 
5 
Voor de zielerust van architect Paul van Well die afgelopen maandag is gestorven. 


