
VOORBEDEN TIJDENS DE UITVAART VAN LIESBETH VINCI-BOON 

 

Pr. Facciamo silenzio in noi stessi en preghiamo Dio: 

 

1.  Preghiamo per nostra defunta Liesbeth,  

     che nel Battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, 

     e si è nutrita, molti anni, del Corpo di Cristo, pane di vita, in questa comunità, 

     perché il Signore l’accolga nella dimora della luce e della pace.   

     Preghiamo. Ascoltaci Signore.  

 

 2. Wij bidden voor Liesbeth, die als echtgenote, als moeder en grootmoeder, als    

zus, familielid, vriendin en collega ons zo dierbaar was en nu is weggevallen uit 

deze wereld. Geef, dat haar liefde en trouw, de idealen, waar zij voor stond, het 

leed dat zij gedragen heeft, niet tevergeefs zijn geweest, maar vrucht dragen in hen 

die achterblijven.  

Laat ons bidden. Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons,. 

 

  3. Per i nostri parenti e benefattori defunti,  

      perché il Signore li unisca all’ assemblea gloriosa dei suoi santi.  

      Preghiamo. Ascoltaci Signore. 

  4. Bijzonder in deze dagen bidden we om de gezindheid van Jezus Christus, 

      die lijden en dood niet uit de weg ging. Laat ons in Hem sterkte vinden en elkaar    

      opwekken tot nieuwe hoop, tot nieuwe moed.  

      Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. 

 

  5. Per i nostri fratelli e sorelle che sono nel dolore, 

      perché il Signore li aiuti e li consoli. Preghiamo. Ascoltaci Signore. 

         
  6. Wij bidden U, Heer, voor zovelen in onze wereld, die ontmoedigd zijn door   

      ziekte, pijn, ongeluk, oorlogsgeweld en dood:  

      geef hen uw kracht, zodat zij zich durven toevertrouwen aan uw      

      belofte van heil en geluk.  

      Laat ons bidden. Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons.  

 

  7. Per tutti noi che partecipiamo a questa celebrazione, perché la provvidenza del    

      Padre ci assista e ci protegga nel cammino della vita.  

      Preghiamo. Ascoltaci Signore. 

 

Pr. Accogli, Dio misericordioso, le preghiere che la fede ci ispira; ravviva in noi la 

speranza che il nostro corpo ritornato in polvere, con la forza dello Spirito, risorgerà  

nell’ultimo giorno. Per Cristo nostro Signore. Amen.  


