
Voorbeden 
 
V. “Wie van het water drinkt dat Ik Hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer”, zegt de 
Heer. 
Aan die bron van Levend Water mogen we onze gebedsintenties toevertrouwen. 
 
(Teresa) 
–Bidden we voor alle christenen over de hele wereld. 
Dat deze vastentijd voor allen een tijd van bekering mag worden, een tijd van gebed en bezinning, 
van nieuwe keuzes maken, een tijd van inzicht naar een nieuw en solidair leven,  gevoed uit de ware 
bron Christus zelf.  
Laten wij bidden en zingen… 
 
-Bidden wij in deze vastentijd om eerbied voor onze aarde,  Voor zij die het hardst getroffen worden 
door deze klimaatcrisis. 
Dat wij de toekomst veilig zouden stellen voor de generaties na ons door zorgzaam om te springen 
met de natuur en de materie,  dat water een basisgoed voor iedereen mag zijn. 
Laten wij bidden en zingen… 
 
-Bidden we voor onszelf. 
Dat we ons steeds verbonden weten met Christus,  als Bron van Levend Water. 
Dat ons geloof groot genoeg zou zijn 
om erop te vertrouwen dat Gij ons altijd nabij zijt. 
Laten wij bidden en zingen… 
 
Bidden we voor Luciana Lilli die zwaar ziek is om genezing en ondersteuning. 
Let us pray for the couple Thomas and Maria Puthenparambill, who died 7 years ago.  Let us pray 
voor Francy John Kodamulill, beloved husband, who died already five years ago in an accident. May 
they rest in peace.   
Laten wij bidden en zingen… 
 
V. God, Gij zijt de bron van het eeuwig leven. 
Hoor onze beden en open ons hart 
opdat uw Geest van liefde in ons werkzaam is en blijft. 
Wij vragen het U door Christus, onze Heer. 
 
 


