Inleiding

Vandaag in het Evangelie speelt Petrus de hoofdrol dank zij een
onthulling. En ten overstaan van de elf anderen, feliciteert Jezus
hem, want Petrus was de enige met het juiste antwoord op de
vraag: "Wie denken jullie dat ik ben?" Petrus noemt namelijk de
naam, Christus, waar iedereen naar uitkeek. Hij krijgt de sleutels,
waarover ook de eerste lezing over spreekt. Zijn geloof als een
geschenk verenigt ons en onze broeders en zusters in een kerk die
gebaseerd is op datzelfde geloof van Petrus.

Preek
Beste mensen,

Vindt U het eigenlijk een leuk evangelie dat ik zojuist gelezen heb?
Eerst vroeg vroeg ik me bij het lezen af: doet Jezus aan marketing?
Is hij zichzelf aan het promoten? Is het een opiniepeiling of zoiets?
Of, wil Jezus gewoon weten of zijn boodschap overkomt? En ...
waarom ook eigenlijk niet? Jezus en de zijnen bevinden zich nu in
Cesarea Filippi op de Golan Hoogvlakte in Galiléa. Dichter bij
Damascus dan bij Jerusalem.

Natuurlijk wil Jezus van zijn jongens, die hem al zo'n tijd volgen,
weten of ze beginnen te begrijpen, waar Hij voor staat, wat Hij hier
in Galiléa komt doen. En de context van het verhaal, de locatie
komen uit de pen van de evangelist. En deze Mattheus schrijft niet
voor zichzelf, maar als getuige voor de lezer van toen en die van
eeuwen daarna, dus ook voor nu. Zijn bedoeling - die van
Mattheus bedoel ik - is dat wij - hier en nu - voelen, dat de vraag
van Jezus over de hoofden van zijn leerlingen 66k aan ons gericht
is. We worden bij wijze van spreken geprovoceerd tot een
geloofsgetuigenis. Er wordt dus géén uit het hoofd geleerde vraag
en antwoord uit de catechismus verwacht!

In het Evangelie horen we een paar onbenullige antwoorden, die
teruggrijpen naar het verleden. Eerst worden Elia en Jeremia
genoemd, die allang al dood zijn, en dan Johannes de Doper, die



zij zich nog kunnen herinneren, maar die ook dood is. Jezus is
echter géén 'remake’.

Zeker is, dat dit verhaal over Jezus, zijn betekenis niet uit het
verleden put, maar uit wat er kdmt, of nog komen moet. Zo Jezus
de Zoon van de levende God is, de Christus, zoals Simon Petrus
dus belijdt ... onder een goddelijke influistering van de Vader . .,
dan spreekt hij een mysterie uit, dat niet alleen voor die tijd en die
wereld van toen bestemd was, maar zich ontvouwt over alle
generaties van toen, nu en die nog gaan komen, verspreid over de
hele wereld.

Zoals we hoorden, heeft Simon in een helder moment dit mysterie
aangevoeld, terwijl hij zijn geloof beleed: "Jij bent de Christus (de
Gezalfde dus) en de zoon van de levende God". En Jezus reageert
dan ook : "Dat heldere moment komt niet uit vliees of bloed" voort,
met andere woorden: Je bent maar een gewoon mens, maar mijn
Vader in de Hemel heeft het jou geopenbaard.

"Op dit geloof dat jij belijdt, zeg lk: "Jij bent de steenrots waarop ik
mijn Kerk zal bouwen. Hier heb je de sleutels van het Koninkrijk der
Hemelen". Jezus verwijst impliciet naar de profetie, die we zojuist
gehoord hebben in de eerste lezing uit Jesaja, waarin we hoorden:
"De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen. En als
hij open doet, zal niemand sluiten, en als hij sluit zal niemand
opendoen. Zo spreekt de almachtige Heer." (Gericht tot de pas
benoemde koninklijke opzichter Eljakim, 7de eeuw voor Christus).

Het Evangelie van vandaag brengt ons dus temidden van het
'laboratorium van het geloof'. Als een mysterie borrelt het geloof
op en wordt rijp en wordt tenslotte uitgesproken.

Jezus spreekt Simon aan met zijn nieuwe naam, Petrus, dus
steenrots, en daarmee wordt deze naam zijn programma en zijn
roeping. Jezus bekleedt hem met een missie, waarbij zijn mede
apostelen hem bijstaan. Het is deze nieuwe Petrus die vanaf dit
moment voortaan zin en gestalte moet geven aan zijn hele leven.
Dat is het geloof. Veel later in de Eerste Brief van Petrus dankt
Petrus de Vader: "Gezegend is God, de Vader van onze Heer



Jezus Christus... (1Pt1,3) en iets verder "In Gods kracht geborgen
door het geloof, wachtend op het heil...(1 Pt.1,5).

Die Kerk die Jezus noemt, is nog onbekend terrein voor Petrus, die
moet nog gebouwd worden. Al waren de funderingen al gelegd in
de laatste eeuwen daarvoor.

Wat komt in dit verhaal nog méér uit de verf? Niet alleen dat het
geloof een geschenk van God is, maar dat het geloof de
metgezellen van Jezus, en hun volgelingen verenigt rondom Petrus
om een gemeenschap te vormen.

De Wereld Jongeren Dagen in Lissabon hebben ons, ik zou zeggen
ook een 'laboratorium van het geloof' laten zien, een voorteken van
wat de kerk kan worden, hoe zij zich kan ontwikkelen. Het heeft op
de eerste plaats laten zien dat de kerk van God is. Hij is het, die
haar vooruit stuwt en een élan ontsteekt in de harten van deze
jongeren. Zij waren afkomstig van duizenden parochies van over
de hele wereld. Tijdens de catechese ochtenden in Lissabon waren
de jongeren niet alleen 'luisterend' aanwezig, maar droegen actief
bij, op wens van Paus Franciscus. Ook zij werden 'bekleed' tijdens
deze Wereld Jongeren Dagen met een missie in een wereld die er -
mutatis mutandis - niet veel anders uit ziet dan toen Petrus zijn
missie ontving.

Amen



Voorbeden

Vader in de hemel, als volgelingen van uw gemeenschap rondom
Petrus, vragen we u te luisteren naar onze gebeden.

Voor de jongeren in de kerk, dat zij zich blijven vernieuwen, laat
ons bidden...

Voor de Paus dat hij blijft getuigen van Gods woord voor de
jongeren van heel de wereld, laat ons bidden...

Voor hen die de persoon van Christus herkennen als Redder en
Heer, laat ons bidden...

Voor mensen die van haard en huis verdreven zijn, voor families die
wanhopig zoeken naar hun vaders, hun mannen, hun moeder en
hun kinderen, dat er spoedig een einde moge komen aan hun
zoektocht, laat ons bidden...

Voor allen die vanwege hun geloof, hun geaardheid of hun idealen
slachtoffers werden van haat, terreur en vervolging, dat zij blijven
geloven in zichzelf, laat ons bidden...

Voor allen die geloven in Jezus als de Messias, dat zij herkenbaar
mogen zijn aan hun bevrijdende manier van leven, en trouw aan het
evangelie, laat ons bidden...

Voor Monseigneur Hurkmans die gisteren in Den Bosch zijn 25-
jarig bisschopsjubileum vierde, laat ons bidden...

Voor onze eigen persoonlijk intenties, laat ons bidden...

Goede God , zo bidden wij om een groot geloof in de kracht van
het leven de Geest van Jezus. Open de deuren en ramen van ons
hart. Wees voor ons de bron van leven, hier en tot in eeuwigheid.
Amen.



