23st¢ Zondag Voorbeden Friezenkerk

Priester:
Tot onze Vader die in de Hemel is, die ons altijd barmhartigheid betoont, bidden wij.

Lector:

Voor de slachtoffers van menselijk geweld en van natuurgeweld zoals nu in
Marokko. Mogen anderen hen barmhartigheid tonen en zich over hen ontfermen.
Dat Gods liefde mag doordringen tot in hun diepste pijn

Laat ons bidden:

(Koor en allen zingend): Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector:

Voor de plegers van elke vorm van menselijk geweld en onrecht,
Dat ze met hulp van anderen tot inzicht mogen komen

en zich bekeren.

Laat ons bidden:

(Koor en allen zingend): Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector:

Deze week herdenken we de 500ste sterfdag van onze Nederlandse paus Adrianus
VI. Hij was de eerste kerkhervormer van de nieuwe tijd. Wij bidden dat ook in onze
tijd van Kerkvernieuwing Gods Geest de synodevaders en moeders zal inspireren
Laat ons bidden:

(Koor en allen zingend): Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector:

We bidden voor de zielenrust van onze dierbare overledenen.

We bidden voor hen die ziek zijn en voor hen die ons om hun gebed vroegen. Dat
ze de Heer nabij mogen weten in hun ziekte en of in hun zorgen.

Laat ons bidden:
(Koor en allen zingend): Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Lector:
We bidden voor onze persoonlijke intenties.

Laat ons bidden:

(Koor en allen zingend): Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Priester:



Heer God, uw vrede, uw liefde en uw brood kunnen wij worden voor elkaar. De
aarde kan uw hemel zijn als we in daden omzetten wat we in ons hart beseffen: “dat
de liefde die ons allen één maakt, de voltooiing is van de Wet”. Amen.



