Voorbeden jaar XXV A

1

Voor het geschenk om onderling elkaar alles te gunnen zonder enige afgunst.

2

Voor het inzicht dat Gods wegen en gedachten verre die van mensen te boven gaan.
3

Voor het welslagen van de aanstaande bisschoppensynode over de synodaliteit.
4

Voor de zieken onder ons, dat God hen troost en nabij is.

5

Voor de overleden moeder Marianne Mensink-Janssen.

Voor de overleden zus Maria Mensink.

Uit dankbaarheid voor de tachtigste verjaardag van Eddy Mensink.



