
Offerandezang 

 
 

Heilig           (Daarna staan ev. knielen) 

 
 

Acclamatie na de Consecratie 
                                                             Verkondigen         

wij het                                                                                 wij het 

                                                                                            mysterie van 

het                                                                                       het geloof 

                                                                                           . 

 

                                                                                            Heer Jezus, wij  
                                                                                            verkondigen uw dood 

                                                                                            en wij belijden, tot Gij 

                                                                                            wederkomt, dat Gij  

                                                                                            verrezen zijt. 

 

 
Lam Gods 

 

 

Communiezang                       (GvL 844) 

 
1. Ad te Rex summe, omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes: 
    exaudi, Christe, supplicantum preces.     R. Attende.. 

 
2. Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, janua caelestis, ablue nostri  

    maculas delicti.               R. Attende.. 

 
3. Rogamus, Deus, tuam majestatem: auribus sacris gemitus exaudi: crimina  
    nostra placidus indulge.  R.Attende.. 

 
 

Na de zegen: Ave regina caelorum en Mijn schild  
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Eerste lezing: 2 Kron. 36,14-16.19-23 

Tweede lezing: Eph. 2,4-10 

Evangelie:   Joh. 3,14-21 
 

Intredezang 

 

   
 

 

Kyriezang 

 
 

Wie niet bij de Katholieke Kerk hoort of om een andere  

reden zich van de H.Communie weerhoudt, is altijd 

welkom naar voren te komen om een zegen te ontvangen. 

Als teken hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.  



 

 
 
 

Psalm na de Eerste Lezing        psalm 137 

 

 

   

 
 

 

Vers voor het Evangelie    (allen gaan staan) 

 
 

Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijn Eniggeboren Zoon 

heeft gegeven; wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. (Joh. 3,16) 

                      A.  Lof zij U Christus... 
 
 

Acclamatie na het Evangelie 
                   A. Lof zij U Christus... 

 

Geloofsbelijdenis        (allen gaan staan) 

 

 

 
 

Acclamatie na de voorbeden      

        
 


