
 

Heilig           (Daarna knielen ev. staan) 

 
                                                          t. M.v.d.Plas/ m. Frans Schubert 

 

 

 

 

 

 

Acclamatie na de Consecratie 

 
 

Lam Gods                                    Willibrordusmis                                       

 
 

 

 

            

 

 

Communiezang  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

         t. Anonymus, J. van Leeuwen/ m. G.Sars 

Na de zegen: Regina coeli (841) en Mijn schild  

3 maart 2024 
 

DERDE ZONDAG IN DE VASTENTIJD (B) 

IN DE KERK VAN DE FRIEZEN 
www.friezenkerk .nl 

www.vriendenvandefriezenkerk.nl 
 

Eerste lezing:  Ex. 20, 1-17 

Tweede lezing:  1 Cor. 1,22-25 

Evangelie:   Joh. 2,13-25 

 

Intredezang 

 

 
           t. W.Barnard/ m. Lbourgeois, 1551 

 

 

Kyriezang 
                                                           m- David Kusz o.p. 

 

Wie niet bij de Katholieke Kerk hoort of om een andere  

reden zich van de H.Communie weerhoudt, is altijd welkom naar 

voren te komen om een zegen te ontvangen. Als teken hiervan kan 

men een arm voor de borst kruisen.  

http://www.vriendenvandefriezenkerk.nl/


 

Psalm tussen de lezingen    Psalm 19 II 

 
 

 

Keervers voor het Evangelie  
 (allen gaan staan) 
                                                                        Psalm 119 III 

  
 

  
V.  Zozeer heeft immers God de wereld liefgehad, dat Hij zijn  

eniggeboren Zoon  heeft gegeven; wie in Hem gelooft heeft             

eeuwig leven.  Joh.3,16            Uw woord 

 

Acclamatie na het Evangelie 

 
 

 

 

 

Geloofsbelijdenis   
              (allen gaan staan) 
 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde, 

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 

En in één Heer, Jezus Christus, 

eniggeboren Zoon van God, 

vóór alle tijden geboren uit de Vader. 

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 

Geboren, niet geschapen, 

één in wezen met de Vader, 

en door wie alles geschapen is. 

Hij is voor ons, mensen, 

en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 

Hij heeft het vlees aangenomen 

door de heilige Geest uit de maagd Maria, 

en is mens geworden. 

Hij werd voor ons gekruisigd, 

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel: 

zit aan de rechterhand van de Vader. 

Hij zal wederkomen in heerlijkheid 

om te oordelen levenden en doden. 

En aan zijn rijk komt geen einde. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

die Heer is en het leven geeft; 

die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

die met de Vader en de Zoon 

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 

die gesproken heeft door de profeten. 

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 

Ik verwacht de opstanding van de doden 

en het leven van het komend rijk. Amen  

 

 

Acclamatie na de voorbeden      

 
 

Offerandezang  

 

5. De liefde spreekt haar  eigen  taal,  

    alle kwaad  bedekt zij duizendmaal,  

    vergeeft al wie u griefde. 

    Dit lied zal in de lucht opgaan 

    Maar blijve in ons de liefde. 
 

                 t. H.Oosterhuis/m. Souterliedekens Antwerpen 154       

 


