
Offerandezang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       t. H.Jongerius 

                                                                                   m. J.Raas 

                                                                                    
 

Heilig                          (Daarna knielen of staan) 

 
                                                               t. M.v.d.Plas/m. Fr. Schubert 

 

 

Acclamatie na de Consecratie 

 

 
 

Lam Gods 

 
 

 

Communiezang 

 
1. Die nacht dat Hij verraden werd    2. “Ik ben het Brood dat leven  
    brak Hij het brood en zei:          geeft, aan wie in Mij gelooft; 

    “Eet allen van dit brood, het is       Ik doe hem opstaan uit de dood 

    mijn Lichaam voor uw heil”.          Wanneer Ik wederkeer” 
 

3. Wij delen thans hetzelfde Brood tot opbouw van de Kerk. 

    ‘t Geloof dat ons tot eerbied brengt in de verrezen Heer.    

 

Na de zegen:  Regina Coeli en Mijn schild ende 

betrouwen 

 

 

9 juni 2024 
 

TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (B) 

IN DE FRIEZENKERK  
www.friezenkerk .nl 

www.vriendenvandefriezenkerk 
 

Eerste lezing: Gen 3:9-15 

Tweede lezing: 2 Cor 4:13 – 5:1 

Evangelie: Marcus 3:20-35   
Tekst van de Lezingen na te lezen op de website 

 

Intredezang 

 

 
                                                    t. M.v. Vossole/m. I. de Sutter 

Kyriezang                             m- David Kusz o.p.                        

 

Wie niet bij de Katholieke Kerk hoort of wie, wel tot haar 

behorend, zich van de H.Communie weerhoudt, is altijd 

welkom naar voren te komen om een zegen te ontvangen. 

Als teken hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.  

http://www.vriendenvandefriezenkerk/


Gloria 

 

 
 
    3.  U, Heer, komt alle leven toe, 
          en wie of waar Gij zijt.. 

          U is de macht, U zingen wij. 

          dank voor uw heerlijkheid. 
                          t. H. Oosterhuis/m.C.van Overbeek 

 

 

Psalm na de 1ste lezing    Ps. 130 

 
 

 
 

Alleluia            (allen gaan staan) 

 
 

 

Acclamatie na het Evangelie 

 

 
 

 

Geloofsbelijdenis  (staan)  

     

  
                                                                         m. J. Reuten 

 

Gezongen antwoord op de voorbeden 

 
 

Offerzang 

 


