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Bidden wij voor de noden van deze tijd in Kerk en wereld.

Voor allen die gedoopt zijn in de drie-ene Naam van God. Dat het doopsel
hen motiveert om het Evangelie te verkondigen en het op authentieke
wijze voor te leven aan alle mensen. Laten wij bidden.

Voor allen die gezonden zijn in de drie-ene Naam van God. Dat hun
engagement in de geloofsgemeenschap een getuigenis van hoop en
liefde is voor de samenleving. Laten wij bidden.

Voor allen die troost zoeken in de drie-ene Naam van God. Dat zij in de
attente zorgen van medemensen Gods steun en nabijheid ervaren. Laten
wij bidden.

Voor allen die door tegenslagen, misbruik en lijden vervreemd zijn van de
drie-ene Naam van God. Dat zij zich niet laten leiden door
ontgoochelingen in mensen, maar zich opnieuw durven laten raken door
Gods Woord. Laten wij bidden.

Op deze eerste Werelddag voor Kinderen, bidden wij in verbondenheid
met paus Franciscus, voor alle kinderen en jongeren, en voor de gehele
wereldbevolking. Dat in ons opnieuw het bewustzijn mag groeien dat wij
allen broeders en zusters zijn van elkaar. Moge deze band altijd sterker
zijn, dan de macht van oorlog en geweld. Laten wij bidden.

Trouwe God,

sterk ons in dit uur

om te leven in uw drie-ene Naam.
Verhoor ons gebed,

door Christus, onze Heer. Amen.



