
Offerandezang 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Die nacht dat Hij verraden werd    2. “Ik ben het Brood dat leven  
    brak Hij het brood en zei:          geeft, aan wie in Mij gelooft; 

    “Eet allen van dit brood, het is       Ik doe hem opstaan uit de dood 

    mijn Lichaam voor uw heil”.          Wanneer Ik wederkeer” 
 

3. Wij delen thans hetzelfde Brood tot opbouw van de Kerk. 

    ‘t Geloof dat ons tot eerbied brengt in de verrezen Heer. 
                                       t. J.P. Lécot (vert. onbekend/m. G.Kirbye 
 
 

Heilig         (Hierna staan of knielen) 

 
 

Akklamatie na consecratie 

 

 
    

Lam Gods         335                                 m. I de Sutter 

 

 

Communiezang                t. St. Thomas d’Aquino 

 
 

                                                          2. Zien, smaken en tasten falen hier bij u,      
                                                          veilig brengt hier enkel het horen tot geloof: 

                                                          ik geloof in al wat Gods Zoon heeft gezegd: 

                                                          niets is meer waarachtig dan der  waarheid    
                                                          woord. 

 

                                                          6. Milde pelikaan, Gij Jezus, mijn Heer, 
                                                          reinig mij, onreine, met uw eigen bloed 

                                                          waarvan toch één druppel zalig maken kan 

                                                          heel de wereld uit haar zondigheid. 
 

                                                          7. Jezus, die ik nu nog onder sluiers zie, 

                                                     wanneer zal geschieden, waar ik zo naar dorst? 
                                                           Dat ik, U ontwarend met onthuld gelaat, 

                                                           zalig wordt door ‘t schouwen van uw   

                                                           heerlijkheid?   Amen. 

 

 

 

 

 

 

 
Allegorie van het geloof.  

Johannes Vermeer. Delft, tussen 1670-1672 

 

Na de zegen:    Salve Regina en Mijn schild 

                22 juni 2025 
 

                       HOOGFEEST VAN HET  

                        SACRAMENT VAN HET  

                      HEILIG LICHAAM  

                         EN BLOED VAN CHRISTUS (C) 

                         www.friezenkerk .nl 

                           www.vriendenvandefriezenkerk.nl 
 

Eerste lezing: Gen.14,18-20 

Tweede lezing: 1Cor.11,23-26 

Evangelie:Luc.9, 11b-17   
            De teksten kunt u nalezen op de website.  

  

Intredezang 

 
 

 

 

        
 

                                                                       t. H.Oosterhuis/m.B.Huibers 

Wie niet bij de Katholieke Kerk hoort of wie, wel tot haar 

behorend, zich van de H.Communie weerhoudt, is altijd 

welkom naar voren te komen om een zegen te ontvangen. Als 

teken hiervan kan men een arm voor de borst kruisen.  

http://www.vriendenvande/


Kyriezang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria  (Lourdes) 

           

 

 
 
 

Psalm na de eerste Lezing      Psalm 110, 1,2,3,4. 
 

Refreinvers  (2x) 

 

 

 

 
 

Refreinvers (2x) 

 

 
                 

                       t.  A. Bronkhorst o.p / The Cathedral Psalter Chants Londen 

 

 Alleluia            (allen gaan staan) 

 

   
  Alleluia 2x  

 

Acclamatie na het Evangelie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geloofsbelijdenis        (allen gaan staan) 

 
Antwoord op de voorbeden 

 
 


