
20ste zondag door het jaar C – voorwoord – 17 augustus 2025 

U allen, welkom vanmorgen in deze Eucharistieviering in de Friezenkerk op deze 

20ste zondag door het jaar in het jaar C. Vandaag horen we drie gezegden in het 

Evangelie die wakker schudden, die ons weghalen uit onze loomheid, gemakzucht, 

willen indutten. Ze bevatten buskruit. Vuur wordt opgewekt.                                                

Voorzover we ons geloof in lauwheid beleefden zonder veel begeestering vragen we 

om vergeving in de Kyrielitanie. 

 

 

20ste zondag door het jaar C   -   voorbeden   -    17 augustus 2025 

pr. Vragen we de Vader om kracht en uithoudingsvermogen om geloofwaardige  

     getuigen te zijn van Gods liefde, in onze harten uitgestort: 

 

1.  Bidden we voor paus Leo XIV, de bisschoppen en alle dienaren van de Kerk: dat  

     zij steeds het vuur van de liefde levend houden, dat Christus op aarde heeft 

     gebracht. Laat ons bidden... 
 

2.  Bidden we voor alle volkeren: dat zij ontdekken, dat slechts in Christus het  

     verlangen naar vrede en gerechtigheid kan worden vervuld; dat zij in hun  

     leiders ware medewerkers vinden van Gods plannen met de mensheid. Laat ons  

     bidden... 
 

3.  Voor allen die vervolgd of gegijzeld worden vanwege hun geloof:  dat zij, 

     opziende naar de gekruisigde Christus, kracht en moed vinden om hem trouw 

     te blijven. Laat ons bidden... 
 

4.  Bidden we voor families, die te lijden hebben onder conflicten en verdeeldheid: 

     dat zij in de evangelische boodschap een aansporing en kracht vinden  

     om eenheid en harmonie te zoeken. Laat ons bidden... 
 

5.  Voor theologen en vertolkers van Gods woord, dat zij als Jeremias durven 

     ingaan tegen wat de gevestigde orde het liefst hoort, dat zij uw inspirerend woord 

     naar waarheid vertalen. Laat ons bidden... 
 

6.  Voor onszelf, dat we niet moedeloos worden als de werkelijkheid zoveel 

     weerbarstiger is dan onze hoop en ons geloof, dat we blijvend inspiratie 

     vinden in Jezus onze aanvoerder. Laat ons bidden... 
 

7.  Voor de zielerust van Henrica Murkens. Laat ons bidden... 

 

pr. Luister, o Vader, naar onze gebeden en zendt uw Heilige Geest om onze harten te 

     ontvlammen. Maak ons bewerkers van uw vrede door ware leerlingen te zijn 

     van Jezus Christus. Hij leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 


